‘Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods
bouwwerk bent 1’ 1Corinthiérs 3:9

Grote God en liefdevolle Vader, wat een voorrecht Uw akker en
bouwwerk te mogen zijn. Waar is een akker voor bedoeld? Is het niet
om velerlei soorten van vrucht te dragen? En is een bouwwerk niet
bedoeld tot huisvesting van bewoners? Wanneer ik Uw akker mag
zijn en Uw bouwwerk betekent dat dan niet dat U mij tot een
vruchtbare akker wilt maken zodat ik vrucht draag tot Uw eer?
Wanneer ik Uw bouwwerk mag zijn, betekent dat dan niet dat U
wilt wonen in mijn hart en leven? Dank U voor dit enorme
voorrecht en maak mij tot vruchtbare grond voor U en woon in mijn
hart Heer. In Jezus naam, wiens leven vol vrucht was, omdat U in

Hem woonde. Amen.



